
Een uitdagende visie op de schepping 



Wat is de schepping? 

Hoe wij deze vraag beantwoorden…   
is beslissend voor onze levensvisie in de huidige wereld 
 



Wat verborgen is… 

Wat mensen van ons zien 

WERELDBEELD 

OVERTUIGINGEN  
PRINCIPES 

NORMEN / WAARDEN 

HOUDING / GEDRAG 



Iedereen heeft een wereldbeeld, bewust of onbewust… 

Wat mensen van ons zien 

WERELDBEELD: 
            1. Wie ben ik? 
            2. Waar ben ik? 
            3. Wat is er mis? 
            4. Wat is de oplossing? 

OVERTUIGINGEN  
PRINCIPES 

NORMEN / WAARDEN 

HOUDING / GEDRAG 



…wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw denken,  
opdat u beproeft wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. 

 

Romeinen 12:2 

Wat mensen van ons zien 

WERELDBEELD 

OVERTUIGINGEN  
PRINCIPES 

NORMEN / WAARDEN 

HOUDING / GEDRAG 



Wat is de schepping? 

Hoe wij deze vraag beantwoorden…   
is beslissend voor onze levensvisie in de huidige wereld 
 



 
 

“Ik zie naar deze wereld als een zinkend schip,  
God gaf me een reddingssloep, en zei me toen:  

'Moody, redt alles wat je kunt.’” 
 

Dwight L Moody (1877) 
 
 
 

WERELDVISIE: 
            1. Wie ben ik? 
            2. Waar ben ik? 
            3. Wat is er mis? 
            4. Wat is de oplossing? 



 
 

“Ik zie naar deze wereld als een zinkend schip,  
God gaf me een reddingssloep, en zei me toen:  

'Moody, redt alles wat je kunt.’” 
 

Dwight L Moody (1877) 
 
 

Evacuatie - theologie 
 

WERELDVISIE: 
            1.  verloren zondaar 
            2.  verloren  wereld 
            3.   zonde  / vernietigend oordeel 
            4.  evacuatie  /  hemel  





 

 

‘En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde;  
want de eerste hemel en de eerste aarde waren 

voorbijgegaan, en de zee was niet meer. 

En ik zag de heilige stad van God,  

het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen,  

gereed als een bruid die voor haar man versierd is. 

En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen:  

Zie, de woning van God is bij de mensen  

en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volk zijn,  

en God Zelf zal bij hen zijn, hun God.’  
 

(Opb.21:1-3) 
 



 

 

‘En de stad ligt in het vierkant,  
en haar lengte is even groot als haar breedte.  

En hij mat de stad met de rietstok: twaalfduizend stadiën; 
haar lengte, breedte en hoogte zijn gelijk. 

 
 

En een tempel zag ik in haar niet, want de Heer,  
God de Almachtige, is haar tempel, en het Lam.’  

 

(Opb.21:16, 22) 
 

  Gods verblijf is onder de mensen!     Exodus ‘revisited’ 
 12.000 stadiën = +/- 2400 km            Omvang toenmalig ‘bekende’ wereld 
  kubusvormige stad                             heilige der heiligen  (1kon.6:20) 

  Geen tempel meer nodig                   nieuwe schepping = Gods ‘heiligdom’ 
 



 

 

‘En de stad ligt in het vierkant,  
en haar lengte is even groot als haar breedte.  

En hij mat de stad met de rietstok: twaalfduizend stadiën; 
haar lengte, breedte en hoogte zijn gelijk. 

 
 

En een tempel zag ik in haar niet, want de Heer,  
God de Almachtige, is haar tempel, en het Lam.’  

 

(Opb.21:16, 22) 
 

   … een kosmisch heiligdom 
   … dat de hele wereld beslaat 
   … waar God woont onder de mensheid 
   … op aarde 

 



 

 

 

  

‘U bent gezegend door Jahweh,  
die hemel en aarde gemaakt heeft.  

De hemel, de hemel is van Jahweh,  

maar de aarde heeft Hij  
aan de mensenkinderen gegeven.’ 

 

(Ps.115:15-16) 

 

 
  

 



 

 

 ‘Want niet aan engelen heeft Hij onderworpen  

het toekomstige aardrijk waarover wij spreken,  

maar iemand heeft ergens betuigd en gezegd:  

‘Wat is de mens dat U hem gedenkt,  
of de mensenzoon dat U acht op hem geeft? 

U hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen;  

met heerlijkheid en eer hebt U hem gekroond  

en hem gesteld over de werken van uw handen;  

alles hebt U onder zijn voeten onderworpen’.’ 
 

(Hb.2:5-8) 

 
  



 
Genesis - uitgangspositie  

 
  De Bijbel is ook voor ons neergeschreven,  maar niet aan ons gericht… 

 

  andere taal, oude cultuur, denkwereld, verschillende schrijfstijlen (vgl hfdst.1 ,12) 

 

  Jahweh spreekt direct tot Israel in een taal & vorm die zij begrijpen…  
 

  Jahweh openbaart zich in hun ‘leefwereld’ = INCARNATIE 
 

 

 

 

 



 
Incarnatie  
 

 

  andere taal, oude cultuur, denkwereld, verschillende schrijfstijlen (vgl hfdst.1 ,12) 

 

  Als ik de Schrift ‘literair’ lees, ben ik dan een soort ‘vrijzinnige’ uitwas? 
 

  Als ik ‘literair’ lees, doe ik dan iets af v/d status van Gods (onfeilbare) Woord? 

 

Heeft Jezus’ menswording ook maar iets afgedaan  

van zijn status binnen de drie-eenheid? 
 

 

 



 
Incarnatie  
 

“In het begin was het Woord; en het Woord was bij God,  
en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. 

En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond  
en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd,  

de heerlijkheid van de uniek geborene van de Vader,  
vol van genade en waarheid.” 

 

(Jh.1:1,2,14) 
 

 
 

 



 
Incarnatie  
 

 

Heeft Jezus’ menswording ook maar iets afgedaan  
van zijn status binnen de drie-eenheid? 

 

Als Jezus tot ons komt in mensengedaante  

en steeds het ‘Woord’ is en blijft,  
dan komen ook de Schriften tot ons in menselijke vorm(en)  

en blijft het steeds Gods onfeilbare Woord. 

 
 

 



 
Genesis - uitgangspositie  

 
  andere taal, oude cultuur, denkwereld, verschillende schrijfstijlen (vgl hfdst.1 ,12) 

 

 Jahweh spreekt direct tot Israel in een taal & vorm die zij begrijpen… 
 

  Geeft antwoord op andere vragen: materiële ontstaan?   

  

  Wie creëerde deze wereld?  Waarom?  Voor wie? 
 

 

 

 

 



 
Genesis - uitgangspositie  

 
  Geeft antwoord op theologische vragen, niet op wetenschappelijke… 

 

 

‘Wetenschappelijk model’ 
 

betrouwbaar                                                                                                onbetrouwbaar 

 

 

 

 
 

Beiden gebruiken de 'wetenschap’ als HET instrument om Genesis te verklaren… 

Wetenschappelijk model 
integreren:  

 

zoeken het in te passen in de Schrift 

Wetenschappelijk model  
verwerpen: 

 

alternatief model afleiden uit de Schrift 



  

  
 

       

zonnegod      

Ra  

       hemelgodin Nut 

zonnegod   

Ra  

 

 

 

God  

v/d lucht Shu 

    god v/d aarde    

   Geb 

Osiris  
god  

v/d dood 











 
Genesis - uitgangspositie  

 

  andere taal, oude cultuur, denkwereld, verschillende schrijfstijlen (vgl hfdst.1 ,12) 

 

  Jahweh spreekt direct tot Israel in een taal & vorm die zij begrijpen… 
 

  Geeft antwoord op andere vragen: materiële ontstaan?   

  

  een ‘stabiele omgeving’ waar mensen ‘voorspoedig’ kunnen leven  
 

  vaste tijden van zaaien en oogsten, regen, voedsel, mens & dier 
   

 

 



 
Genesis 1 
 
  Met de openingszin volgen 2 sleutelelementen    woest & ledig 
 

  Duidelijke, strakke opbouw en repetitieve structuur     3+3+1 
 

  vorm geven aan de chaos, de ‘ruimtes’ met levende wezens vervullen 
 

 

 

 

 

Dag vormgeving vervulling Dag 

3 water / land landdieren / mensen 6 

2 wateren boven / wateren onder vogels / vissen 5 

1 dag / nacht zon / maan en sterren 4 



 
Genesis 1 
 
  Met de openingszin volgen 2 sleutelelementen    woest & ledig 
 

  God bouwt een geordende bloeiende wereld vol leven  
 

  Alles ‘functioneert’ in functie van de mensheid 
 
 
 
 
 
 

 

‘Voortaan, al de dagen van de aarde, zullen zaaitijd en oogsttijd,  
koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht niet ophouden’ (Gen.8:22) 

 

Dag Functie 

3 & 6 voedsel 

2 & 5 weer: wolken en regen 

1 & 4 Tijd: tijden,seizoenen van zaaien/oogsten 



Wateren boven 

Wateren onder 

Aarde 

Uitspansel 

Kleine licht 

Grote licht 
Sterren 

Hemel 
Gods Koninkrijk 

 

  Sheol - onderwereld 
 





 
Genesis 1 
 
  De 7e dag, de belangrijkste dag…  kent geen einde!                                     
 

  God gaat zijn rust binnen en de mensheid deelt in die rust 
 

  Niet onze 1e congédag… 
 

  God regeert over de nieuw gevormde wereld om zijn doel te vervullen 
 

  Rust is het doel van de schepping! 
 

  God ordent & organiseert zijn schepping tot zijn… ??? 
 

 

 



 

 

 

‘Laten wij Zijn woning binnengaan,  
ons neerbuigen voor de voetbank van Zijn voeten. 

Sta op, Jahweh, ga naar Uw rustplaats,  

U en de ark van Uw macht. 
 

…Want Jahweh heeft Sion verkozen,  
Hij heeft het begeerd tot Zijn woonplaats. 

Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid,  

hier zal Ik zitten (zetelen, tronen)...’ 
 

(Psalm 132:7-8, 13-14) 

 
 

 



 

 

 

 

 
‘Zo zegt Jahweh: De hemel is Mijn troon  

en de aarde de voetbank van Mijn voeten. 

Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen 

bouwen en waar de plaats van Mijn rust?’ 
 

(Jes.66:1) 
 

  

 



 
Genesis 1 
 
  Wat voor een creatie is de kosmos? 
 

  Vele Schriftplaatsen beschrijven Gods creatie in architecturale termen 
 

  Wat is het doel van Gods megabouwproject? 
 

  Is God dan een ontwerper, landmeter, bouwheer, een stielman? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

‘Hij hult Zich in het licht als in een mantel,  
Hij spant de hemel uit als een tentkleed.  

Hij maakt de zoldering van Zijn hemelzalen op de wateren, 

maakt van de wolken Zijn wagen,  

wandelt op de vleugels van de wind. 

Hij heeft de aarde gegrondvest op zijn fundamenten,  

die zal voor eeuwig en altijd niet wankelen.’  
 

(Ps.104:2-4) 
 

  

 



 

 

 

 

‘Waar was u toen Ik de aarde grondvestte? …  
Wie heeft haar afmetingen bepaald? 

Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen?  

Waarop zijn haar pijlers neergezonken? 

Of wie heeft haar hoeksteen gelegd,  

toen de morgensterren samen vrolijk zongen, 

en al de zonen van God juichten?’  
 

(Job 38:4-7) 
 

  

 



 

 

 

 

 
 

‘Hij bouwde zijn heiligdom als de hoogste bergen,  
als de aarde, die Hij voor altoos grondvestte.’  

 

(Ps.78:69) 
 

  

 



 

 

 

 

 
‘Zo zegt Jahweh: De hemel is Mijn troon  

en de aarde de voetbank van Mijn voeten. 

Waar zou dan het huis zijn dat u voor Mij zou willen 

bouwen en waar de plaats van Mijn rust?’ 
 

(Jes.66:1) 
 

  

 



 

 

 

‘Laten wij Zijn woning binnengaan,  

ons neerbuigen voor de voetbank van Zijn voeten. 

Sta op, Jahweh, ga naar Uw rustplaats,  

U en de ark van Uw macht. 
 

…Want Jahweh heeft Sion verkozen,  
Hij heeft het begeerd tot Zijn woonplaats. 

Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid,  

hier zal Ik zitten (zetelen, tronen)...’ 
 

(Psalm 132:7-8, 13-14) 

 
 

 



 
Genesis 1 
 
  Wat voor een creatie is de kosmos? 
 

  Troon &voetbank horen in een paleis, en ‘goden’ rusten in een tempel  
 

   Gods creatie is een kosmisch tempelpaleis, zijn Koninklijke residentie 
 

   Pas op de 7e dag ‘functioneert’ die ‘heilige plaats’, als zijn ‘thuis’ 
 

   Genesis 1 : ontstaansgeschiedenis  maar een  ‘tempelwijding - tekst’ 
 

‘Heilig, heilig, heilig is Jahweh, 
de volheid van de aarde is zijn heerlijkheid’ 

(Jes.6:6) 

 



 
Exodus: 
 
  De tabernakel/tempel is een ‘microkosmos’  (Flavius Josephus) 

 

 

 
 

 



 
Exodus: 
 
  De tabernakel/tempel is een ‘microkosmos’  (Flavius Josephus) 

 

  koperen wasvat & altaar = zeeën en bergen, de buitenwereld 
 

  Menora & toonbroden =  licht & leven en Gods voedselvoorziening 
 

  voorhangsel & ark =  achter de blauwe hemel zit God op de troon 
 

  Philo, de wetten, I.66: “het hele universum…  is Gods tempel” 
 

  Deze Bijbelse wereldvisie is in de 2e eeuw nagenoeg verloren gegaan… 

 

 
 

HET 
BINNENSTE 
HEILIGDOM 

 

HET 
HEILIGDOM 

        HET  
VOORHANGSEL 

1 

2 

3 

4 



 
        

         Waar kent deze gedachtegang zijn wortels ? 
 

 

 
‘Immers, onze thuis is niet hier:. 

“we moeten het meest gezaghebbende deel  
van onze ziel beschouwen als een van god gegeven  
bewarende geest, die bovenin ons lichaam huist.  
Die – om het precies te zeggen - ons in contact brengt met onze thuis,  
de hemel, ver weg van de aarde, omdat wij nu eenmaal geen aardse  
maar hemelse schepselen zijn, waar de ziel voor het eerst geboren werd.” 

 

Timaeus 90 A 

  

 

    
 
Grieks denker  428 -327 v.Chr. 



 
Nieuwe testament: 
 
‘Want zo lief heeft God de ‘kosmos’ gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon  

heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat  
maar eeuwig leven heeft.’ 

(Jh.3:16) 

 
  Juist omdat de wereld Gods tempelpaleis is, zendt God de Zoon 

 

  om de gehele ‘kosmos’ te herstellen = Nieuwe hemel & Nieuwe aarde 

 



 

Creatie door innovatie  

 

 

 

 

 

God & Zoon 
 

 

 

in een Geest van liefde voor vakmanschap! 



 
Nieuwe testament: 
 

‘Bidt u dan zo: Onze Vader die in de hemelen bent,  
moge uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen,  

uw wil gebeuren, zoals in de hemel, zo ook op aarde.’ 
(Mt.5:9,10) 

 
  Het is Gods innovatieplan om zijn Koninkrijk op aarde te herstellen 

 

 

 

 

 



 
Openbaring van Jezus Christus: 
 
‘En zij zingen een nieuw lied en zeggen: U bent waard het boek te nemen 
en zijn zegels te openen; want U bent geslacht en hebt voor God gekocht 

met uw bloed uit elk geslacht en taal en volk en natie,  
en hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters;  

en zij zullen over de aarde regeren.’  
(Opb.5:9) 

 
  Het is Gods innovatieplan om zijn Koninkrijk op aarde te herstellen 

 

 

 

 



 
Openbaring van Jezus Christus: 
 
‘En de naties zijn toornig geworden, en uw toorn is gekomen en de tijd van 
de doden om geoordeeld te worden en om het loon te geven aan uw slaven 
de profeten, en aan de heiligen en aan hen die uw naam vrezen, de kleinen 

en de groten, en om te verderven hen die de aarde verderven.’ 
(Opb.11:18) 

 

 Nu weet je ook waarom, de aarde is Gods tempelpaleis… 
 

‘En ik hoorde een luide stem vanuit de troon zeggen:  
Zie, de woning van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen,  

en zij zullen zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn, hun God.’   
(Opb.21:2) 

 



 
Bezwaren: 
 

‘de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan…’ 
(Opb.21:1) 

 

 Wordt de oude schepping dan niet vernietigd? 
 

‘Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping;  
het oude is voorbijgegaan, zie het is alles nieuw geworden.’   

(2Kor.5:17) 

 

  Wij zijn nu al een nieuwe schepping = taalgebruik: radicale vernieuwing 
 



 

 
 

‘Want ik acht, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet waard 
is vergeleken te worden met de toekomstige heerlijkheid  

die aan ons geopenbaard zal worden.  

Want de schepping verwacht reikhalzend  
de openbaring van de zonen van God. 

…in de hoop dat ook de schepping zelf zal worden vrijgemaakt 
van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid  

van de heerlijkheid van de kinderen van God.  

Want wij weten, dat de hele schepping tezamen zucht  

en tezamen in barensnood is tot nu toe.’  
 

(Rm.8:18-22) 

  
 

 



 
Bezwaren: 
 

“Maar de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn door hetzelfde woord 
opgespaard voor het vuur en worden bewaard tot de dag van het oordeel...” 

(2Pt.3:7a) 
 

 Wordt de oude schepping dan niet vernietigd? 
 

stukje vergeten…  ‘… en de ondergang van de goddeloze mensen’ 
 

‘En de naties zijn toornig geworden, en uw toorn is gekomen en de tijd van de doden om geoordeeld 
te worden en om het loon te geven aan uw slaven de profeten, en aan de heiligen en aan hen die 
uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om te verderven hen die de aarde verderven.’ 

(Opb.11:18) 

 
 



 
Bezwaren: 
 

“Maar de dag van de Heer zal komen als een dief, waarop de hemelen  
met gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandend vergaan  
en de aarde en de werken daarop zullen ‘________’. Daar dit alles  
dus vergaat, hoe behoort u te zijn in heilige wandel en godsvrucht, 

terwijl u de komst van de dag van God verwacht en verhaast, 
 ter wille waarvan de hemelen in vuur gezet zullen vergaan  

en de elementen brandend zullen wegsmelten.”   
(2Pt.3:10-12 Telos) 

 

 Zal de oude schepping dan niet vergaan? 
 

 

 



 
Bezwaren: 
 

“Maar de dag van de Heer zal komen als een dief, waarop de hemelen  
met gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandend vergaan  

en de aarde en de werken daarop zullen ‘verbranden’.” 
(2Pt.3:10 ‘oude vertalingen’,  HSV !) 

 
 
 

 

 
 

 
 



 
Bezwaren: 
 

“Maar de dag van de Heer zal komen als een dief, waarop de hemelen  
met gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandend vergaan  

en de aarde en de werken daarop zullen ‘gevonden worden’.” 
(2Pt.3:10 Telos) 

 

 
 

 

 
 

 
 



 
Bezwaren: 
 

“Maar de dag van de Heer zal komen als een dief, waarop de hemelen  
met gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandend vergaan  

en de aarde en de werken daarop zullen ‘openbaar worden’.” 
(2Pt.3:10 alternatieve vertaling) 

 

 
 

 

 
 

 
 



 
Bezwaren: 
 

“Maar de dag van de Heer zal komen als een dief, waarop de hemelen  
met gedruis zullen voorbijgaan en de elementen brandend vergaan  

en de aarde en de werken daarop zullen ‘aan het licht komen’.” 
(2Pt.3:10 NBV) 

 

Wordt de oude schepping dan niet vernietigd? 
 

Nee, de schepping zal gelouterd worden zoals goud & zilver! 
 

“Wij echter verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen  
en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.”  

(2Pt.3:13) 

 



  

‘Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.’ 



 
Bezwaren: 
 

‘…want Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als Ik ben heengegaan  
en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen,  

opdat ook u zult zijn waar Ik ben.’ 
(Jh.14:2) 

 

 Heeft Jezus ons geen plaats bereid in de hemel? 
 

‘Jozef, zoon van David, wees niet bang uw vrouw Maria tot u te nemen,’   
(Mt.1:20,24) 

 

  Niet ‘wegnemen’ maar tot Mij nemen = ten huwelijk nemen! (voltrekken) 

 



 
Bezwaren: 
 

‘…want Ik ga heen om u plaats te bereiden. En als Ik ben heengegaan  
en u plaats heb bereid, kom Ik weer en zal u tot Mij nemen,  

opdat ook u zult zijn waar Ik ben.’ 
(Jh.14:2) 

 

 Heeft Jezus ons geen plaats bereid in de hemel? 
 

‘En ik zag de heilige stad van God, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel 
neerdalen, gereed als een bruid die voor haar man versierd is.’   

(Opb.21:2) 

 

  Niet ‘wegnemen’ maar tot Mij nemen = ten huwelijk nemen! (voltrekken) 

 



 

 

 

 

 

‘Want het behaagde de hele Volheid in Hem te wonen  
en door Hem alle dingen tot Zichzelf te verzoenen,  

na vrede gemaakt te hebben door het bloed van zijn kruis, door Hem, 
hetzij de dingen op de aarde, hetzij de dingen in de hemelen.’  

 

(Kol.1:19,20) 

 

 
  

 



 

Wat is de schepping? 
 

 

Gods creatie is een kosmisch tempelpaleis 

 
Niet verwoesting maar een allesomvattend herstel  

is de eindbestemming van Gods goede schepping! 

 
 

 



Een uitdagende visie op de schepping 


